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Vraag het aan Morya 

 

 

 

Datum: ____/____/______  Online advies nr. 171 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Kies voor wat je zelf wil 

“Want op een bepaald moment stel je de vraag: “Ja maar, is het wel goed 

dat  ik dit wil,  is er niet  iets anders wat  ik moet  leren zien  in mijn  leven, 

wat mij misschien  verder  brengt  dan wat  ik  zelf wil met mijn  leven?” 

Aarzel dan niet, kies dan voor jezelf.  

Je moet nooit twijfelen dat je eigen wil ingebed ligt in de Goddelijke Wil. 

Zelfs al wil  je zogezegd het tegenovergestelde van het Goddelijke, dan  is 

het toch zo dat je dezelfde kracht leert kennen, en vanuit dezelfde kracht 

leert leven.”   

 

 

Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud” 

(uit hoofdstuk 6: ‘Hoe moet ik mijn leven in handen krijgen?’) © Mayil.com 
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